
   

   

Veld 4 te vaak afgekeurd. Eindelijk goed nieuws? 
Een voetbalvereniging zonder goede voetbalvelden is als een .. gemeenteraad zonder 

vergaderzaal. Gelukkig is bij Eerlijk Alternatief en CDA (onthou ze als je voor de 

gemeente gaat stemmen :-) het kwartje gevallen en hebben ze gemeenteraad overtuigd 

geld vrij te maken voor het oplossen van het veldentekort. Hulde en hieperdepiep hoera! 

Want het oorspronkelijke plan is van Veld 4 een Wetraveld maken. Maar dit helpt een 

beetje en niet meer dan dat. Kortom, er moet een Kunstgrasveld komen!  Gelukkig is er 

nu budget en laten we hopen dat de gemeenteraad hier verstandige dingen mee doet. 

Lees, van veld 4 een kunstgrasveld maakt. Hieronder meer hierover. Met ook heel veel 

ander Oliveo-nieuws. Veel leesplezier! 
  

   

Allereerst, onze kantine. Deze is een tijdje terug op prachtige wijze verbouwd. Het leverde 

helaas wel een nieuw probleem op, het werd een ‘galmbak’. De blauw-witte doeken aan het 

plafond hebben dit geluidsprobleem opgelost. Sommigen onder ons vinden deze doeken echter 

‘een verschrikking.’ Het bestuur heeft inmiddels een lid aan het werk gezet om dit akoestische 

probleem op architectonisch wijze op te lossen, Kortom, de doeken verdwijnen. Wanneer? Dat 

zie en hoor je vanzelf. 

 

Nog even terug naar de Ledenvergadering van vorige maand. Tussen neus en lippen door, 

werd er nog verteld dat bij Oliveo, in tegenstelling tot andere verenigingen, de jeugd niet 

massaal afhaakt op het moment dat ze van de junioren naar de senioren gaan. Mooi dus! Ook 

hoorden de aanwezigen dat zich steeds meer vrouwen bij Oliveo melden. Zowel in organisatie 

als spelend lid. Hartstikke goed nieuws natuurlijk. En nee, het plan leeft niet om een 

meidenvoetbal te starten. 'Maar mocht het ooit gebeuren,'  aldus voorzitter Ronald, ‘Dan zeggen 

we geen "Nee".’ 
  

   



 

 

 

    Over naar de accommodatie. Kees Hogevorst en Nico van 

Rhenen werken hard aan meer verlichting in de 

fietsenstalling. Komt er dus aan! 

 

Nu we het toch licht hebben. Het is je misschien al 

opgevallen dat het ’s avonds eerder donker is. Dit betekent 

dat als je je op fiets richting Oliveo stapt, jezelf eerst moet 

afvragen ‘Doet mijn licht het?’ Is wel handig want los van de 

bekeuring die je kan krijgen, loop je zonder goede verlichting 

ook het risico dat een auto je raakt en je dan een tijdje niet 

kan voetballen. Zou toch jammer zijn! 
   

   

Dan nog even ons openlucht-zwembad, ofwel veld 4. Voorzitter Ronald Laarhoven zei hierover 

in het AD. ‘Het huidige veld 4 kan 250 uur aan belasting aan, een wetraveld 450 uur terwijl een 

kunstgrasveld maar liefst 1200 uur speeltijd kan verdragen. Op kunstgras kun je altijd spelen en 

aan die zekerheid hebben we behoefte. We moeten nu al te vaak onze leden teleurstellen als er 

weer niet gespeeld kan worden.” 

Veld 4 is samen met veld 3 inderdaad veel te vaak afgekeurd. Ja, dat gebeurt al na een flinke 

regenbui maar, geloof of niet, ook als het droog is. Doordat de gemeente in de zomer van 2022 

te weinig had gesproeid, konden de wortels onvoldoende groeien en werden, toen de competitie 

begon, de velden afgekeurd. Te gek voor woorden natuurlijk! Vooral als je weet dat we, in 

vergelijking met verenigingen uit andere gemeentes, gigaveel huur betalen. Inderdaad, een, 

laten we het netjes zeggen, heel bijzonder situatie. 
  

   

 

 

 

Maar hoe dan ook, we blijven aardig voor 

elkaar. De Doorgeefbeurs is hier mooi 

voorbeeld van. Op de laatste zaterdag van 

oktober lag op de biljarttafel van onze 

Biljartvereniging Krijt Uw Topje een breed 

assortiment voetbalkleding. Ouders en leden 

konden hier hun oude, te kleine sportkleding 

ruilen voor nieuwe. Duurzaam, lekker 

voordelig en zo helpen we elkaar. Dank aan 

de initiatiefnemers! 

 

Over kleding gesproken. Dankzij een van de 

grootste gerberakwekers van de wereld, LG 

Lansbergen uit Delfgauw, lopen onze 

Ukken er mooi bij. In ruil voor 15,- borg en 15 euro per seizoen kunnen de ouders een 

trainingspak  
   

 

 

huren. En als de Uk oud genoeg is om ‘voor het echie’ 

te gaan voetballen, levert moeders of vaders het 

trainingspak weer in en betaalt Oliveo de 15 euro borg 

terug. Mooi geregeld toch!? 

 

Ondertussen moet deze Uk wel elke dag Jeugdjournaal 

kijken want, geloof het of niet, voor onze jeugd komt er 

15 december een pubquiz kantinequiz. Hoe leuk is dat! 

En wat op school niet mag, mag bij Oliveo lekker wel: je 

mag overleggen. Ben je 10, 11 of 12 jaar? Inschrijven 

kan met groepjes van 3 à 4 spelers bij 



 

Melanie coordinatorjo11@oliveo.nl. O ja, vergeet niet een leuke teamnaam te verzinnen. 

 

Wat ook zo leuk als je bij Oliveo in de jeugd speelt ... je mag op kamp! Dit jaar van 13 tot 20 

juli. En speciaal voor kinderen en ouders die twijfelen of kamp wel leuk is (bestaan die echt?), 

komt er bij Oliveo een minikamp voor JO 8 t/m JO11. Van zaterdag 20 op zondag 21 janauri 

worden er spelletjes gespeeld, gegeten, nog meer gespeeld en natururlijk ook nog nog 

geslapen. Meer info volgt via de jeugdcoordinatoren.  

En dan staat er voor 30 december ook nog de oliebollentocht op het programma, inclusief 

speurtocht door de duinen. Hou hiervoor de Oliveo-website in de gaten. Sowieso een goed idee 

natuurlijk. 

 

Je zou bijna gaan denken. Is er niks voor de ouderen onder ons? Jawel, zij mogen zaterdag 23 

december gaan KerstKezen en KerstKlaverjassen. Het is een jubileum-editie (25e keer) dus 

extra feestelijk! Opgeven (per koppel) kan hier. 

 

Komend weekend hebben de mannen van Ons Aller Eerste een vrije zaterdag. Wil je ze toch in 

actie zien? Klik hier maar. David Dilling heeft twee samenvattingen van de wedstrijd tegen 

Westlandia op de site gezet. Denk je, 'Joh, hartstikke leuk. Maar ik ben door mijn vrije dagen 

heen. Ik heb hier geen tijd voor.' Geen zorgen, je vindt er ook een korte versie.  

 

Tot slot aandacht voor het noeste werk van Nico, Kees en de rest van de onderhoudsploeg. 

Veel van wat ze doen, blijft onopgemerkt. Dit werkje is echter wel goed zichtbaar. Ze hebben 

(zie hieronder) een pracht van een bord opgehangen. Nu weet iedere passant en bezoeker 

waar Oliveo zit.  

 

Dit was 'm. Veel plezier op het voetbalveld en tot over vier weken! 
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